Lieve
vrijwilligers en
Droomdekentjes
maaksters

DAG LIEVE EN TROUWE JOEP

Afgelopen donderdag is er een belangrijke sleutelfiguur binnen de Regenboogboom plotseling
overleden. Joep van Ekelen. Mocht deze naam niet bekend voor je klinken, we weten bijna
zeker dat je wel eens met hem te maken hebt gehad: Joep zorgde namelijk voor alle logistiek en
inpak van de Regenboogboom pakketjes met de kristallen. Als je ooit een kristal in de webshop
hebt besteld of als bezoekvrijwilliger hebt aangevraagd voor in het ziekenhuis, dan heeft Joep
die verstuurd; dat deed hij altijd heel snel en... met heel zijn hart.

Voor veel evenementen bedachten we met Joep een bijzonder uitvoering met een kristal. De
kristallen engeltjes, raamhangers met regenboog kralen die we als eindejaarsgeschenken naar
jullie stuurden of op een Droomdekenmaakdag aan jullie cadeau deden

'‘Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert,

en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken, die mensen moeten er zijn'
Toon Hermans

Zo'n mens is er niet meer...

Joep, in zijn geliefde ijsland

Ruwe bolster, blanke pit

Joep is geboren en getogen in de Jordaan; een échte Amsterdammer met een hart van goud.
Jarenlang had hij een winkel met kroonluchters aan de haven van Volendam. Na het overlijden
van zijn vrouw Anja had hij niet meer de zin en inspiratie om de winkel voor te zetten en opende
hij een webshop vanuit Purmerend, zijn eigenlijke woonplaats.

Joep had naast zijn dagelijkse activiteiten, zeker twee grote passies: vissen en kou. Daarom
ging hij dan ook vaak met vrienden naar ljsland om de noordelijke wateren te bevaren en vissen
te vangen. Een paar weken geleden is hij zelfs nog speciaal afgereisd naar het Hoge Noorden
om het Noorderlicht te zien. Hij vond het geweldig, vertelde hij na afloop.

Van tijd tot tijd kon Joep ook kritisch zijn; zeker als het over de activiteiten van de
Regenboogboom ging. Hij vond dat we wel wat commerci€ler mochten zijn en denken. En dat
terwijl hij ons zelf meer dan 20 jaar volledig belangeloos heeft gesteund en trouw is gebleven,
hoe heftig de levensstormen soms ook waren. Hij geloofde in wat we deden en hij zei dan, om
daar aan toe te voegen, dat hijzelf zoiets nooit zou kunnen...!

De ruwe bolster met blanke pit, de stoere Amsterdammer met het hart van goud, de zeevaarder
onder het noorderlicht: we gaan hem enorm missen. Vanmorgen scheen de zon door het raam
en maakte prachtige regenbogen door de kristallen van Joep. Die regenbogen kregen even een
extra betekenis.

Dank Joep voor de meer dan twee decennia dat we samen zijn opgelopen. We wensen je een
goede reis over de Regenboog en zullen aan je denken, bij iedere zonnestraal die een kristal
aanraakt en de mooiste regenbogen maakt. Want die Regenbogen leiden naar ons hart en dat
is waar je voor altijd een plek hebt.
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